
Geloof in Taal 

Activiteiten Geloof in Taal 2023

Taal & Taart 

Op maandag waren we met 12-18 

deelnemers en op woensdag met 10-12 

deelnemers.

Taal & Taart Stadshagen

Wekelijks zijn er op de dinsdagavond 

10-20 deelnemers.

Babbelen met Buren

Is dit jaar gestart in Zwolle-Zuid. In een 

ruimte van basisschool Talentum. 

Wekelijks komen er 5 deelnemers.

Taal & Naald

Op de dinsdagmorgen komen er 5-10 

enthousiaste vrouwen naar deze 

creatieve ochtend.

Bijbelse Taal

Op dinsdagavond met 6-8 deelnemers. 

Op donderdagmorgen met 8-10 

deelnemers.

Taal & Lunch

In mei, juli en december zijn er 

gezamenlijke lunches gehouden met de 

deelnemers en vrijwilligers.

Geloof in Taal gebed

Maandelijkse gebedsgroep met 3-5 

deelnemers.

Visie 

We geloven dat Taal mensen aan elkaar verbindt, het je helpt om je thuis te voelen, 
om deel te worden van de Nederlandse samenleving en een belangrijk middel is om 
de liefde van God te delen met de ander. 
 
Kernwaarden: Gezien, Geliefd, Geloofd, Gastvrij 

Van het bestuur 

Het bestuur is verrijkt met een secretaris Johan van Popta en dat is een zegen! 

Bijna 2 jaar hebben Aalt en Dikkie samen het bestuur gevormd, waardoor een 

aantal werkzaamheden niet of nauwelijks aandacht kregen. Gelukkig zijn we nu 

in staat weer activiteiten op te pakken. Dat is ook nodig, zoals bekend gaat het 

RuusbroeCentrum sluiten en komt er nieuwbouw op deze locatie. Er was al een 

begin gemaakt met de zoektocht, we hopen op de jaarvergadering meer duide-

lijkheid te kunnen bieden. Dat is ook nodig, want er wordt veel werk verzet door 

een zeer betrokken team van vrijwilligers op allerlei manieren. Daar zijn we als 

bestuur heel blij en tevreden mee. Alle complimenten voor jullie! We hopen dat 

na de komende verhuizing dit werk onder Gods zegen voortgang mag houden. 

Het zal een grote verandering zijn na zoveel jaar in het RuusbroeCentrum. Een 

andere verandering is dat Annie Meilink, na jarenlange trouwe en betrokken 

inzet, gaat stoppen met haar werkzaamheden. De zoektocht naar opvolging is 

niet eenvoudig, samen met het kernteam bespreken we de mogelijkheden, de 

wensen en kansen. Ook daarin vragen we van iedereen om te bidden om moge-

lijkheden. We vertrouwen dat God, onze Hemelse Vader, ons de wijsheid en cre-

ativiteit geeft voor een goed vervolg. En ondertussen gaan alle activiteiten door, 

dat is een reden tot dankbaarheid. Zodra ook daarover meer duidelijkheid is zal 

het bestuur jullie informeren. 

Dikkie van Gijssel - Van der Vegt, vz. 



Geloof in Taal 

Agenda activiteiten 2024

Taal & Taart

(locatie Ruusbroec)

Maandag 10 uur

Woensdag 10 uur

Taal & Taart Stadshagen

(locatie De Fontein)

Dinsdag 19 uur

Taal & Naald

(locatie Ruusbroec)

Dinsdag 10 uur

Taal & Lunch

(locatie Ruusbroec)

1x in de 2/3 maanden om 11.45 

uur

Bijbelse Taal

(locatie Ruusbroec)

Dinsdag 19 uur

Donderdag 10 uur

Babbelen met Buren

(locatie CBS Talentum Zwolle-

Zuid)

Vrijdag 10 uur

Geloof in Taal gebed 

(locatie Ruusbroec)

Maandelijks op de 2e donderdag

van de maand om 19 uur

Voorstellen Johan van Popta 

Mijn naam is Johan van Popta en ik ben sinds september 

2023 de nieuwe secretaris van Geloof in Taal. Ik ben ge-

trouwd met Geke en samen hebben we vijf kinderen in 

de leeftijd 39 tot 45 jaar. Mijn beroepsmatige werk was 

technisch-natuurwetenschappelijk van aard. Daardoor 

heb ik een wat zakelijke en gestructureerde aanpak. In 

mijn werk was daarbij goede samenwerking heel belang-

rijk en daar ben ik me bij dit werk nu ook zeer bewust van. Na mijn pensionering 

heb ik acht jaar als bestuurslid gewerkt in dienst van een missionair-diaconaal 

pioniersproject in Den Haag. Na mijn verhuizing naar Zwolle ben ik vrij spoedig 

als taalcoach bij Geloof in Taal gaan werken. Maar vanwege gezondheidsbeper-

kingen ben ik daar al na enkele maanden mee gestopt. Als alternatief heb ik toen 

aangeboden secretaris te worden in het bestuur. Ik hoop dit nog een tijd te kun-

nen doen, zolang God me daarvoor de gezondheid geeft. Mijn gebed voor Geloof 

in Taal is dat onze activiteiten zwakken en kwetsbaren helpen om meer deel uit 

te maken van en mee te doen in onze maatschappij en dat Gods liefde door ons 

werk naar hen toe mag komen. 

Johan van Popta, secretaris bestuur GiT 

Visie 

We geloven dat Taal mensen aan elkaar verbindt, het je helpt om je thuis te voelen, 
om deel te worden van de Nederlandse samenleving en een belangrijk middel is om 
de liefde van God te delen met de ander. 
 
Kernwaarden: Gezien, Geliefd, Geloofd, Gastvrij 

 

Advertentie bestuurslid Geloof in Taal 

Een belangrijke taak van het bestuur is te zorgen dat de noodzakelijke randvoorwaarden rond de centrale activiteiten van 

Geloof in Taal vervuld zijn, zoals financiën, huisvesting, communicatie naar kerken en dergelijke. Verder zijn belangrijk: 

goede relaties onderhouden met de vrijwilligers, met name het kernteam, en oog hebben voor de sociaal-maatschappelijke 

en missionaire situatie in onze stad. Het bestuur wil graag uitbreiding met een vierde, algemeen bestuurslid. Het profiel is:  

· Goede teamwerker 

· Affiniteit met besturen 

· Pre: 

o Vrouw, gezien de vele vrouwelijke vrijwilligers 

o Affiniteit met de rol van voorzitter  

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via email: Geloofintaal@gmail.com 
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Nieuws uit de werkgroepen: 

Babbelen met Buren in Zwolle-Zuid: 

We zijn nu inmiddels 1 jaar bezig met deze leuke, gezellige kleine groep mensen. 

We zijn gestart bij Everdien en Erik thuis en kregen een paar maanden later een 

bovenruimte aangeboden van de Chr.Basisschool Talentum in Zwolle Zuid. Wij 

mogen gratis gebruik maken van deze school omdat het hoofd van de school 

verbinding zoekt met ons team en onze gasten. Daar be-

doelt ze mee dat ze het fijn zou vinden dat 1 of meerdere 

gasten vrijwilligers werk kunnen doen in de school. Inmid-

dels geeft onze gast Omar bokslessen aan verschillende 

groepen in de school. Zijn vrouw mag iets van administra-

tief werk doen en we zien haar ook regelmatig in de groepen. We bidden en ho-

pen dat onze groep mag groeien en dat we nog meer van betekenis mogen zijn 

voor de leerkrachten en de ouders van de school. 

Een groet van Everdien en Erik, Selma en Wikje. 

 

Taal & Naald: 

Bij het team van Taal & Naald is een nieuwe vrijwilligster bij gekomen:              

Kim Veldwijk. Van harte welkom! Zij komt om de 2 weken helpen. Verder kijkt 

Taal en Naald uit naar de nieuwe mooie plek waar ze hun mooie activiteiten ver-

der kunnen voortzetten. 

 

Verder waren er mooie ontmoetingen en gedeelde momenten rond taallessen 

en lunch:  

 

Voorstellen Esther Oostenbrink 

Ik ben Esther en sinds 2023 studeer 

ik aan de HvA Toegepaste Psycholo-

gie in Amsterdam. Voor de opleiding 

moest ik een stageplek vinden die 

mijn houding en omgang met ande-

ren zou beoefenen en ben gelukkig  

via-via bij Taal en Taart uit gekomen. 

Ze hadden taalcoaches te kort dus 

was direct in het diepe gegooid. Goe-

de koude plons, want het is enorm 

mee gevallen en ben sindsdien ook 

niet gestopt met het geven van taal-

les. Het is zo dankbaar werk met zul-

ke leuke mensen die erg gemotiveerd 

zijn wat mij juist ook motiveert om 

les te geven, maar ook op mijn oplei-

ding. En het mee kunnen geven van 

Jezus zijn liefde in elk van de ontmoe-

tingen is een goed motief op zich. Ik 

geef taalles, maar ik word zelf verrijkt 

door de cultuurverschillen en gezel-

ligheid.  


