
Geloof in Taal 

Dankbaarheid, oproep en zoektocht naar andere locaƟe 

Vanuit bestuur kunnen Aalt en ondergetekende melden dat we blij en dankbaar 
zijn dat Geloof in Taal met alle vrijwilligers zo goed draait! We zijn nu een vol jaar 
na de coronamaatregelen acƟef. Gelukkig zijn veel mensen weer teruggekomen 
en genieten van elkaar, de taallessen. Mooie ontmoeƟngen, ook een nieuwe lo-
caƟe. Daar zal Wikje iets over schrijven.  

We merken wel dat besturen met 2 personen niet lang houdbaar is, daarom 
een dringende oproep voor nieuwe bestuursleden. We zoeken een secretaris 
en een algemeen bestuurslid. Bent u die persoon? Kent u iemand die daar be-
langstelling voor heeŌ? Neem contact met Aalt of mij, Dikkie, op.  

Waar we ons voornamelijk op hebben gericht is het zoeken van een andere loca-
Ɵe. Gelukkig is de druk eraf, we dachten dat het verhuizen heel snel moest ge-
beuren. We willen dit najaar een besluit daarover nemen. We hopen zo een soe-
pele overgang te creëren voor de diverse onderdelen van GiT.  

De komst van de locaƟe aan de Meeuwenlaan en een mogelijk permanent AZC 
biedt weer nieuwe kansen om taalcursussen aan te bieden. We mogen dit mooie 
werk doen in aĬankelijkheid van onze Hemelse Vader. Van Hem verwachten we 
onze hulp en hoop.  

Hartelijke groet,  

Dikkie van Gijssel- van der Vegt, vz. 



Geloof in Taal 

Nieuws vanuit het kernteam 

Maandag 17 juli hebben we, na de taalles, het seizoen afgesloten met een gezamenlijke lunch. We na-
men afscheid van Augusta Oostenbrink, een medewerkster van het eerste uur.Ook namen we afscheid 
van taalcoach Julia Stegewans en bakster Ineke Dobbe. Daarna vertelde Annemarie Prins het verhaal 
van Ruth. En hebben we heerlijk met elkaar gegeten. 

Er zijn twee taalcoaches vertrokken van de woensdaggroep: Harry Prins en Johan van Popta. Dit bete-
kend dat er taalcoach vacatures zijn ontstaan. 

Vanaf zomer 2024 zal Annie Bergkamp haar funcƟe in het kernteam neer leggen. Dus ook daar ontstaat 
een vacature. Telkens zijn we ook weer blij verrast dat nieuwe taalcoaches zich melden. We heten dan 
ook hartelijk welkom: Erik van de Berg: Zwolle-Zuid groep en Noël TaravaƟ Stadshagengroep.  

In de Taal en Naald groep kwam Henriët Olthoff het team versterken. Doré schrijŌ: “Deze acƟeve groep 
is nu bezig om te leren naaien. Het werkt sƟmulerend om daar samen mee bezig te zijn. Er wordt met 
elkaar meegeleefd en deelnemers helpen elkaar. Fijn om te zien. Ook als er andere handwerken wor-
den gemaakt, wordt dit enthousiast aan elkaar getoond.”. 

Babbelen met Buren in de wijkkrant Zwolle-Zuid! 

Hier een mooi stukje uit het verslag: 

“….Niemand hoeŌ er tegenop te zien om zich bij dit groepje aan te 
melden. Everdien en Wikje zijn vrolijk en vriendelijk, en hebben de 
gave iedereen op zijn of haar gemak te stellen. Zelf genieten ze ook 
van deze contacten. Everdien: "We leren van hun cultuur en genie-
ten op zijn Ɵjd van de exoƟsche hapjes die ons worden voorgescho-
teld." Om te concluderen: "Aan hun gastvrijheid kunnen wij nog een 
voorbeeld nemen." In het voorjaar stapten een paar mensen bij 
Everdien en Wikje in de auto voor een uitstapje naar de bollenvel-
den. Zo hebben de dames alƟjd leuke en gezellige ideeën.  

Wie bezig wil zijn met taal in een gezellige omgeving is van harte 
welkom. Ze hopen dat die mensen op vrijdagochtend hun weg naar 
Talentum zullen vinden. "Voor hen doen we het!"  


